Save the date

e Januari - Opgeven world servants 2026**

e 22 Februari - Voetbal 16+ In de carroussel, 5vs5 10:30-18:00**
« 22 Februari - Pannekoekendag**

e 28 Feb-2 maart- Make a Choise weekend (12-17jaar)*

e 11-13 April - TienerKamp (12-18 jaar)

e 19 april - Paaswake**

* 1-4 Mei - Teenstreet Spring break

e 24 Mei - EO jongerendag*

e Juni - Nacht Zonder Dak**

26 juli-1 aug - Make a Choise kampweek (8-12 jaar + 12-17 jaar)*
e 31jul—7aug - Teenstreet Duitsland*
e 7-9nov - Make a Choise weekend (12-17jaar + 17-24 jaar)*

* Extern georganiseerd
** Interkerkelijk georganiseerd



Pannenkoekendag

Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang voor de Pannenkoekendag op zaterdag 22 februari 2025.

Oproep medewerkers!

Wat fijn dat er al een aantal medewerkers zich hebben aangemeld! We zijn nog op zoek haar meer medewerkers.
Aanmelden kan via: jeugddiaconaat@pkn-ommen.nl of stuur een appje naar Reyer van Harten: 06-38417894.

Gezocht pannen geschikt voor gas

Voor de pannenkoekendag zijn we nog op zoeken naar (pannenkoeken)pannen die op gas kunnen.
Heeft u nog een of meer (pannenkoeken)pannen liggen. Deze kunt afgeven bij familie Boezelman Sperwer 44, Ommen.

Liever afhalen? Stuur een berichtje naar Reyer (06-38417894).

Tijdvakken

Anders dan vorig jaar kunnen de pannenkoeken nu bezorgd of afgehaald worden binnen deze vier onderstaande tijdvakken:

-10.30 tot 12.00 uur
-12.00 tot 13.30 uur
-15.00 tot 16.30 uur
-16.30 tot 18.00 uur

Dit heeft als reden dat we per tijdvak de bestellingen per wijk kunnen clusteren en zo hopelijk meer pannenkoeken kunnen bakken

en een hogere opbrengst voor World Servants te krijgen!

Mocht u de pannenkoeken echt op een specifiek tijdstip willen ontvangen, dan kunt u dit bij uw bestelling aangeven.
We zullen dan ons uiterste best doen om de pannenkoeken rond uw gewenste tijdstip te bezorgen.

Pannenkoeken bestellen
U kunt op verschillende manieren pannenkoeken bestellen:

¢|n de kerkelijke gebouwen vindt u bij de in/uitgang een bestellijst vanaf 1 februari 2025
eMiddels deze QR code: 1 1

Telefonisch vanaf maandag 17 januari: maandag t/m vrijdag tussen 19:30-21:00 uur op 06-16638737

Prijslijst

Naturel pakkenkoeken
Naturel pakket 10 stuks
Spek pannenkoeken

Spek pakket 10 stuks

Kaas pannenkoeken

Kaas pakket 10 stuks
Appel-rozijn pannenkoeken
Appel-rozijn pakket 10 stuks
Speciale aanbieding:

4 x 4 gemixt (4 van ieder)

4 x 2 gemixt (2 van ieder)

€12,50

€2,00/ stuk
€15,00

€ 25,00
€14,00

€1,50/ stuk

€2,25/ stuk
€17,50

€2,00/ stuk .=
€15,00




SAVE THE DATE - PANNENKOEKENDAG

HEEL OMMEN BAKT/EET PANNENKOEKEN VOOR WORLD SERVANTS!
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Informatie avond

GA JIJ) MEE OP WERKVAKANTIE IN 20267

Ben je nieuwsgierig naar de
mogelijkheden van een
werkvakantie? Tijdens de
informatie avond krijg je een
beeld van de organisatie World
Servants en de actiegroep
Ommen. Je kunt al je vragen
stellen. Quders zijn uiteraard ook
welkom!

Waar? De Kern, Bouwstraat 23
Ommen
Tijd: 19:30 uur

servants |

Ga jij als World Servant samen met anderen 3 weken op werkvakantie in de zomer
van 20267

Afgelopen zomer gingen 11 jongeren uit Ommen op werkvakantie naar het
Afrikaanse Zambia om daar 3 weken te bouwen. Eerder al gingen andere groepen uit
Ommen hen voor naar Guatemala en Oeganda.

Ervaringen die hen een leven lang zullen bij blijven!

In januari 2025 start een nieuwe groep World Servants die in de zomer van 2026 drie
weken op werkvakantie gaat naar een door de groep zelf te bepalen project in een
ontwikkelingsland in Afrika, Azié, Latijns- of Zuid-Amerika. Deze keer willen we de
groep graag nog meer dan de vorige keer een interkerkelijk karakter geven. We
richten ons dan ook niet alleen op de PKN jongeren, maar ook op die van de
Evangelische Gemeente, de Rooms-Katholieke parochie en de Nederlands
Gereformeerde Kerk in Ommen. Maar ook anderen zijn welkom!

Lijkt het je leuk om mee te gaan en ben je in de zomer van 2026 een jaar of 17, 18 of
ouder?

Kom dan naar de informatieavond op
Woensdag 27 november om 19.30 uur in de Kern aan de Bouwstraat in Ommen

Daar ben je welkom samen met je belangstellende ouders om:

o De ervaringen te horen van de groep die dit jaar naar Zambia ging
J Een filmpje te zien van hoe hun werkvakantie er uit zag
. Te horen wat er zoal komt kijken voordat je in de zomer van 2026 in

het vliegtuig stapt om in een ver land te gaan bouwen aan een schooltje of
ziekenhuis. Er zullen voorbereidende bijeenkomsten zijn onder leiding van Lisan de
Lange waar je elkaar leert kennen en toeleeft naar de reis en het verblijf.

J Te horen zult krijgen dat er veel acties gevoerd moeten worden om
het benodigde geld bijeen te krijgen. De bedoeling is dat er slechts een kleine eigen
bijdrage nodig is en dat we bijna alles bijeen krijgen door de acties (en ook collectes)

J Nog enthousiaster te worden als je hoort dat het meer dan bouwen
is. Er is gelegenheid de natuur en cultuur van dat land te bekijken, mensen thuis te
bezoeken, alsmede een bezoek aan een school en kerk daar te brengen

. Alle vragen te stellen die jij of je ouders hebben



World servants zomer 2026

Werkvakantie 3 weken. (In de zomer schoolvakantie)

Wat gaan we doen:
Bouwen aan een project. Bijvoorbeeld een kliniek, hostel of school, het kan zijn dat dit later nog wijzigt. (b.v. lerarenhuisjes ipv lokalen, want een andere groep had de school al gedaan) World
servants doet voorbereiding. En het daadwerkelijk bouwen gebeurd in die 3 weken. Daarna houden ze het nog 5 jaar in de gaten.

Ervaringen anderen:
‘Goeie organisatie, je word ontzorgd.” We gingen met een groep uit heel Nederland. De groep was 40 mensen, waarvan 11 ommenaren.

Hoe was het daar:

Mensen waren heel blij en enthousiast toen we aankwamen. We hebben daar echt een andere cultuur meegemaakt. Ze was er speciaal voor ons een welkoms feest, waarbij alle belangrijke mensen
uit de community zich een voor een voorstelden. In die 3 weken dat we daar waren hebben we een band met elkaar gekregen, omdat we samen aan het bouwen waren.

We gingen ook op huisbezoek en hebben zelfs een nacht bij mensen gelogeerd. Al is dit wel afhankelijk van project of alleen op bezoek gaat, of dat het meer word. Afhankelijk van wat je zelf wil en
wat de organisatie denkt dat handig is.

We verbleven in een lokaal gebouw, namelijk de school en soms worden er huizen beschikbaar gesteld. Een jaar van te voor gaan mensen heen om te verkennen en alvast dingen te regelen. Er gaan
altijd 6 of 7 begeleiders mee. 1 hoofdleiding, 1 medisch leider, 1 toerustingsleider voor het groepsproces en geestelijke vorming, 1 cultuurleider voor een cultuur programma om speciale dingen te
doen zoals sport, safari, bezoek ziekenhuis, 1 kinderwerkleider, (tolk), bouwleider en soms nog algemeen leider.

Dagprogramma:

Ontbijt, dag gesprek in groepjes, bouwen, lunch en daarna weer bouwen. Daarna is er tot het avondeten vrije tijd. Daarna gezamenlijk avond eten en een avond programma of vrije tijd, bed tijd. In
het weekend zijn er uitjes en zondag gaan we naar de kerk. We hebben bijvoorbeeld een interland voetbal wedstrijd gedaan, leuk in het oranje tegen de locale bevolking.

Je kunt je ook opgeven om een dagdeel mee te helpen om de kinderen vermaken tijdens het alleen bouwen. En aan het eind hadden we leuke afsluiting (feestdag)

In totaal zijn er ongeveer 10 werkdagen in die 3 weken. Dit komt doordat je ook dagen al vult met reistijd en uitjes e.d.

Veiligheid:

Goeie ervaring mee, ze houden o.a. politieke onrust en het weer goed in de gaten. Ze nemen geen risico’s. De leiders worden erop getraind om voor veiligheid te zorgen.

We hadden geen telefoon mee, zodat we wel echt contact maakten met elkaar en met de lokale mensen. Er was projectfotograaf die tijdens de 3 weken een uitvoerig beeldverslag maakte. Die
tussendoor regelmatig werden gepost voor onze ouders en vrienden. De ervaring was van ouders dat ze goed op de hoogte werden gehouden hoie het met ons ging en wat we deden. Ouders konden
ons wel berichten sturen, dit werkte meer als een soort van post in de vorm van brieven of videoboodschappen.

Voorbereiding:

De keuze van het project is nog niet gemaakt, dat word door de groep zelf gemaakt. Rond juni/Pinksteren moet de keuze gemaakt zijn. En daarna moeten we dus nog 1 jaar wachten voordat we
daadwerkelijk gaan.

In de tussentijd doen zetten we gezamenlijk acties op om het geld bijeen te krijgen. Hiervoor zijn elke maand bijeenkomsten. Houd er rekening mee dat je 1 of 2 avonden per maand wel bezig bent
alle voorbereidingen voor de acties. De acties zijn niet alleen bedoeld voor geld ophalen, maar ook een stukje oefenen in dienen. Zichtbaarheid bij acties is belangrijk. Daarom dragen we vaak een
petje of shirt, zodat we herkenbaar zijn.

Acties van eerdere jaren kunnen worden herhaald als ze succes hadden, maar moeten vooral niet veel kleine maar liever een paar goed geplande en grote acties zijn. Hier is dan wel veel inzet voor
nodig.

Afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld de volgende acties gehad: Een pannekoeken actie, moederdag ontbijt, 5 euro weggeven en die als talent proberen te vermeerderen, koffie schenken,
sponsorloop, loterij, en iets met toiletpapier. De acties worden voornamelijk vanuit de ouders opgestart, maar wel samen met de jongeren. Die nemen als groepje het voortouw, ondanks dat er wel
meer mensen zijn die helpen.

Elke maand eten we een keertje samen om de voortgang te bespreken en om aan elkaar te wennen.

Kosten:
Aanmelden kost 250 euro. En we moeten ongeveer 2500-3000 euro pp ophalen met acties voor vliegtickets en materialen.

Deelnemers:
Jongsten 16 jaar oud en oudsten 25 jaar. Kennismakingsweekend in Heino, alle groepen tegelijkertijd. Elkaar leren kennen, spelletjes doen en interesse voor taken verdelen.



Make a choise 8-12 jaar

Tijdens dit kamp is er zoveel te beleven en te leren, dat je er zeker van zult genieten. "Make a Choice"
betekent letterlijk "maak een keuze" en dat is waar het allemaal om draait op dit kamp. We begrijpen dat
het maken van keuzes soms best lastig kan zijn, maar we staan hierin niet alleen.

Je hebt vast wel eens voor lastige keuzes gestaan, zoals:
Moet ik wel of niet met bepaalde vrienden omgaan?
Moet ik wel of niet luisteren naar mijn ouders?

Moet ik wel of niet gezond eten?

Moet ik wel of niet mijn best doen op school?
En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

NIET ALLEEN

Maar weet je wat? Je hoeft dit niet in je eentje te doen. Jezus wil je graag helpen! Samen gaan we luisteren
naar wat de Bijbel ons leert. In de Bijbel staan talloze voorbeelden van mensen die ook voor moeilijke keuzes
stonden, zoals David, Jona en Gideon. We kunnen zoveel van hen leren.

Bij Make a Choice organiseren we ieder jaar een geweldig kinderkamp om je te helpen met deze keuzes en
om een onvergetelijke zomertijd te hebben met andere kinderen. Tijdens het kamp gaan we allerlei leuke
activiteiten samen doen, zodat we niet alleen groeien in ons geloof, maar ook fantastische herinneringen

maken.

Ben jij er klaar voor? Dit wordt een kamp vol avontuur, vriendschap en waardevolle leermomenten. We
kunnen niet wachten om jou daar te zien en samen te genieten van een geweldige tijd!

Wil je mee?

Ben je 8 jaar of ouder en zit je nog op de basisschool, geef je dan op voor het kinderkamp! Maak ook je
vrienden en vriendinnen enthousiast, want samen gaan is natuurlijk nog leuker!

Locatie De
Arendshorst
Ommen -
Overijssel

We maken gebruik van kampeerboerderij “De
Arendshorst”, +/- 3km ten westen van Ommen. Deze
boerderij beschikt over voldoende ruimte voor
diverse doeleinden en is gelegen in een prachtige
omgeving met bossen, natuurgebieden etc. Het is
een ideale omgeving om spannende en leuke
activiteiten in te organiseren.

Slaapzalen

De jongens en meisjes slapen in aparte slaapzalen,
waarbij er ook altijd iemand van de leiding op deze
zaal aanwezig is. Zo kan uw kind dus altijd een
beroep doen op iemand van de leiding.

Hebben de ouders vragen?

Heb je nog vragen? Dan kun je persoonlijk contact
opnemen met info@makeachoice.nl

Adres

Kampeerboerderij "De Arendshorst”
Arendshorsterweg 1

7731 RC OMMEN



Make a choise 12-17 jaar

Welkom bij de geweldige tienerweek en tienerweekenden georganiseerd door Make a Choice kampen!
Als je er al eens bent geweest, dan weet je precies waar we het over hebben. En als je nog nooit bent
geweest, heb je echt iets gemist!

Wil jij ook gelijkgestemde jongeren ontmoeten? Ben je benieuwd naar hoe anderen dingen ervaren? In
deze kampen krijg je volop de gelegenheid om nieuwe vriendschappen te sluiten en samen na te
denken over Gods woord. Ben jij ook nieuwsgierig naar wat God in jouw leven wil doen? Je bent hier
toch niet zomaar op deze wereld?

Tijdens de kampen zul je antwoorden vinden op talloze vragen door middel van Gods Woord. En weet je
wat zo fijn is? Er zijn altijd groepsleiders die naar je willen luisteren en er voor je zijn.

Wil je mee?

Ben je tussen de 12 en 17 jaar oud en zit je op de middelbare school? Dan is dit kamp echt iets voor jou!
Wacht niet te lang met je aanmelden, want de plekken zijn snel vol. En vergeet niet om je vrienden en
vriendinnen enthousiast te maken, want samen gaan is natuurlijk nog veel leuker.

Is dat alles?

Nee hoor, er is nog veel meer! Neem maar eens een kijkje naar de foto's en filmpjes. Elk jaar hebben we
spetterende programma's waarin teamspirit en sportiviteit centraal staan. Voor de serieuzere
momenten nodigen we speciale sprekers uit die jouw vragen willen beantwoorden en zich bezighouden
met onderwerpen die jou bezighouden. En alsof dat nog niet genoeg is, verwelkomen we ook
zendelingen die ons meenemen in hun avonturen met God in het buitenland.

En tussen alle activiteiten door? Gewoon samen plezier maken, samen zingen, samen praten, samen
tafeltennissen of voetballen, of gewoon heerlijk relaxen. Tijdens de tienerweek is er ook een dag
waarop we gaan zwemmen en een film gaan kijken.

Dus waar wacht je nog op? Dit wordt een onvergetelijke ervaring vol plezier, groei en nieuwe
vriendschappen. Meld je snel aan, en maak je klaar voor een te gekke tijd!

Locatie De
Eskamp
Lemele -
Overijssel

We maken gebruik van kampeerboerderij “De
Eskamp”, +/[- 7km ten zuiden van Ommen. Deze
boerderij beschikt over voldoende ruimte voor
diverse doeleinden en is gelegen in een prachtige
omgeving met bossen, natuurgebieden etc. Het is
een ideale omgeving om spannende en leuke
activiteiten in te organiseren.

Slaapzalen

De jongens en meisjes slapen in aparte slaapzalen,
waarbij er ook altijd iemand van de leiding op deze
zaal aanwezig is. Zo kan uw tiener dus altijd een
beroep doen op iemand van de leiding. Op de
meeste zalen is ook een vaste wastafel aanwezig.

Hebben de ouders/verzorgers vragen?
Heb je nog vragen? Dan kun je persoonlijk contact
opnemen met tienerkamp@makeachoice.nl

Onze leer garantie

Vraagt u als ouder zich af hoe we omgaan met
geloof op kamp?

We garanderen dat we werken aan christelijke
vorming op kamp. We bidden en danken bij alle
maailtijden. Daarnaast kiezen we voor christelijke
muziek bij het kampvuur. En er zijn themadagen met
een bespreking van een christelijk thema.

Samen verantwoordelijk

Ook hebben de deelnemers gedurende de week te
maken met corvee: in kleine groepjes doen we na
het ontbijt, de lunch en het avondeten de afwas en
we zorgen elke dag dat de douches en wc's netjes
blijven.

Adres
Lemelerweg 32
8148 PC Lemele

www.de-eskamp.nl



Make a choise - 17-24 jaar

Klaar om een nieuw avontuur aan te gaan? "Let's Go!" Na talloze vragen en gesprekken met verschillende mensen kunnen we eindelijk
zeggen dat het er is: het jeugdweekend voor jongeren van 17 jaar en ouder. En geloof ons, het is net zo geweldig en supergaaf als je van ons
gewend bent. Dit is een ervaring die je absoluut niet wilt missen.

Heb je al eens deelgenomen aan een kinder- of tienerkamp? Dan weet je precies waar we het over hebben. Maar als je nog nooit eerder bent
geweest, is dit jouw kans om deel uit te maken van iets bijzonders.

Wil jij ook gelijkgestemde jongeren ontmoeten? Ben je nieuwsgierig naar de ervaringen van anderen? Tijdens dit weekend krijg je alle
gelegenheid om nieuwe vriendschappen te sluiten en samen Gods woord te verkennen. Ben jij klaar om te ontdekken wat God voor jou in
petto heeft?

Gedurende het weekend zul je antwoorden vinden op talloze vragen, zowel door middel van Gods Woord als in gesprekken met andere
deelnemers. Onze groepsleiders staan altijd klaar om naar je te luisteren en je te ondersteunen.

Maar dat is nog lang niet alles!

Neem maar eens een kijkje naar de foto's van de prachtige boerderij waar het allemaal plaatsvindt. We hebben een spetterend programma
voor je in petto, waar teamgeest en sportiviteit hoog in het vaandel staan. Voor de serieuze momenten hebben we inspirerende sprekers
uitgenodigd die je antwoorden willen geven op de vragen en uitdagingen die jou bezighouden.

Locatie De
Eskamp

Dus, waar wacht je nog op? Grijp deze kans en maak je klaar voor een weekend vol avontuur, vriendschap en onvergetelijke momenten. Le m ele —_
Schrijf je snel in en we zien je daar!

En tussen alle activiteiten is er volop ruimte om plezier te maken, samen te zingen, te praten, te genieten van de natuur, te voetballen of
gewoon heerlijk te ontspannen.

Wil je mee?
Ben je tussen de 17 t/m 24 jaar, en ben je te oud voor het tienerkamp, dan is dit jeugdweekend iets voor jou! Geef je snel op, want het is
gauw vol=vol!

Maak ook je vrienden en vriendinnen enthousiast, want samen gaan is natuurlijk nog leuker.




SUMMER CAMP 2025

Kom samen met een vriend(in) of trek je hele jeugdgroep mee naar TeenStreet Summer Camp

2025! Samen met tieners vanuit heel Europa (en zelfs daarbuiten) ga je één week lang God
zoeken en ontdekken waarvoor Hij jou bestemd heeft. Dit zomerkamp is dé kick-off van het

nieuwe TeenStreet seizoen en tijdens deze te gekke week ontmoet je veel leeftijdsgenoten van
verschillende nationaliteiten. Je zult ervaren dat je niet alleen bent in jouw geloof en dat Jezus
volgen én het uitdelen van dit Goede Nieuws het meest bijzondere én waardevolle is wat je in je

leven kunt meemaken.




SO00S ZAALVOETBAL

TOERNOOI

Carrousel Ommen, zaal 1
Van 10:30 tot ongeveer 18:00
Leeftijd 16+

We spelen 5 tegen 5
€5,- inschrijfkosten p.p.

Ben jij er klaar voor om een gezellige en
sportieve dag te beleven? Of je nu een
fanatieke voetballer bent of vooral voor
de lol speelt, iedereen is welkom! Vorm
een leuk team, verzin een mooie
teamnaam, en meld je aan.

5| Datum: 22 februari 2025

(54 Locatie: Carrousel Ommen, in zaal 1
&3 Kosten: €5 per persoon (betalen kan
eenvoudig, op locatie, via een QR-
code).

Zin om gewoon te komen kijken en
andere teams aan te moedigen? Ook
dan zien we je graag!

Aanmelden kan
via: https://forms.gle/YZdod2v1M5KLB
wXx9 We zien je daar!




VERVULD

Wat als je leven niet het perfecte plaatje is?
Ben je dan ook goed genoeg? Tijdens TeenStreet Spring Break
ga jij in je small group op zoek naar wat echt vervult. We duiken

Gods Woord in en gaan samen achter Jezus aan. Leef vervuld!

MELD JE NU AAN VIA WWW.TEENSTREET.NL/SB25

Samen naar TeenStreet
Spring Break

Wat als je leven niet het perfecte plaatje is? Ben
je dan ook goed genoeg?

Tijdens TeenStreet Spring Break, een te gek
kamp van 1 t/m 4 mei, gaan tieners uit heel
Nederland in small groups op zoek naar wat echt
vervult.

Spoiler alert: de Bijbel zegt hier van alles over.

Het thema van TeenStreet Spring Break 2025 is
‘Leef vervuld!. We duiken samen Gods Woord in en
ontdekken hoe we Jezus kunnen navolgen.

En natuurlijk wordt er tijdens het 4-daagse kamp ook
veel plezier gemaakt. Dit jaar is Spring Break op een
gloednieuwe locatie: vakantiepark Beloofde Land in
Voorthuizen.

Ben jij tiener? Sleep je vrienden, je jeugdgroep of je
voetbalteam mee naar dit te gekke kamp.

Wil jij als volwassene helpen dit geweldige event
mogelijk te maken? Kom dan helpen als coach of in
het Service Team.

Leef vervuld!

Website: www.teenstreet.nl/springbreak




